KERKBLAD

Hervormde Gemeente Herwijnen




KERKGEBOUW
PREDIKANT
OUDERLINGEN

OUDERLINGEN-

Waaldijk 139, 4171 CC Herwijnen
Vacant

D. de Joode scriba

Lunet 18, 4214 GA Vuren

06 20047902
scriba@nhkherwijnen.nl

L.A. van Maaren

A. van der Meijden

A. Ruitenburg jeugdouderling
M.J. van Zante

KERKRENTMEESTER H. de Bruin

DIAKENEN

PASTORAAL

WERKER

ORGANISTEN

KOSTERS

KERKDIENSTEN

ZONDAGSSCHOOL

KINDEROPPAS

A.J. Hobo
A.G. van Zante

D.J. van Arkel
J.W. Boogert

Harry van der Veen
groenehartpastoraat@gmail.com
06-30743043 (ook WhatsApp)

H.J. de Bruijn
A.P. van de Minkelis
H. Vervoorn

Marco van Zante, Seringenhof 15, tel. 581133
Jacco Ruitenburg, Kolstraat 32, tel. 582439
Marleen Ruitenburg, Kolstraat 32, tel. 582439

Morgendienst 9.30 uur (apr t/m okt)
Morgendienst 10.00 uur (nov t/m mrt)
Avonddienst 18.30 uur

Elke zondagmorgen tijdens de kerkdienst in
het kerkelijk centrum

Elke zondagmorgen tijdens de kerkdienst in de
Brede School, Achterweg 35


mailto:groenehartpastoraat@gmail.com

Onder de terebint

Lijdensweken

“De Zoon des mensen zal overgeleverd worden
in de handen van mensen”. Matthelis 17:22b

De kerken van de Reformatie kennen zeven lijdensweken. We
spreken — samen met de wereldkerk — ook wel over de
veertigdagentijd. De Rooms Katholieke Kerk en andere kerken
kennen na Aswoensdag een lijdenstijd met zes zondagen.

In deze lijdenstijd staan we in de prediking telkens stil bij een bepaald
aspect van het lijden van Jezus.

Steeds wordt er dan verwezen naar het Lam van God dat de zonden
van de wereld wegdraagt aan het kruis.

Zijn lijden roept op tot geloof. Tot overgave aan Hem. Tot belijdenis
van schuld. Dat betekent ook dat we erkennen: Heere Jezus, ook ik
deed U dit lijden aan.

“T’en zijn de Joden niet Heer Jesu die U kruisten. Ik ben 't o Heer; ik
ben 't die U dit hebt gedaan” (Jacobus Revius).

Maar tegelijk: ook voor mij hebt U dit lijden willen dragen.

U leed dus door mij en U leed voor mij. Hoe wonderlijk is dit.

Het kruis van de Heere Jezus is het symbool van onze verzoening en
verlossing. Het is voor ons kostbaar geworden.

Uit: Bijbels dagboek “Eén houvast”
Lezen: Mattheus 17: 22-23, Heidelbergse catechismus zondag 15-17
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KERKDIENSTEN
Woensdaqg 11 maart 2026

Biddag

10:45 uur: Ds. D.I.B. van der Meulen, GK
Schooldienst (in school)
19:30 uur: Prop. A.K.A. Mostert, Leerdam

1¢ collecte: Kerk in actie
Met zusters werken aan gezond eten
2¢ collecte: Kerkrentmeesters

Uitg.collecte: Biddagcollecte

Zondaqg 15 maart 2026

10:00 uur: Ds. C. van der Scheur, Veenendaal
18:30 uur: HBO Prop. Kruijsbergen, Woudenberg
1¢ collecte: Christenen voor Israél

Directe hulp voor slachtoffers van oorlog en terreur
2¢ collecte: Kerkrentmeesters

Uitg.collecte: Pastoraat en prediking

Donderdag 19 maart 2026
15:00 uur: ds. D.I.B. van der Meulen, GK
Dienst in WZC Avondlicht

Zondag 22 maart 2026
10:00 uur: HBO Prop. J. Mauritz, Loosdrecht

18:30 uur: Ds. J.P. Lensen, Schoonrewoerd

1¢ collecte: Schuldhulpmaatje West Betuwe
Ondersteuning voor mensen in financiéle problemen
2¢ collecte: Kerkrentmeesters

Uitg.collecte: Pastoraat en prediking

Zondag 29 maart 2026

10:00 uur: Ds. P. Vermaat, Veenendaal
18:30 uur: Ds. K.E. Schonewille, Ochten
1¢ collecte: Woord & Daad

Armoedebestrijding vanuit Bijbels perspectief
2¢ collecte: Kerkrentmeesters

Uitg.collecte: Onderhoudsfonds




Bijbelgedeelte en psalm Zondagsschool

15 mrt: Lucas 22: 39-53 Jezus wordt gevangen genomen
22 mrt: Lucas 22: 54-62 Petrus zegt dat hij Jezus niet kent
29 mrt: Lucas 23: 1-7, 13-25 Jezus komt bij Pilatus
Kinderoppas:

15 mrt: Leontien en Motiénna

22 mrt: Jacco en Elise

29 mrt: Jeanine en Noa

Schoonmaakrooster

9 t/m 13 mrt: Jolisa van Zanten en Arissa Wigmans
16 t/m 20 mrt: Nel van der Linden en Rika van Brakel
23 t/m 27 mrt: Anne en Lijntje v.d. Weerd

OMZIEN NAAR ELKAAR

Omzien naar elkaar

Ella van Noord (Achterweg) is in verpleeghuis Lingesteyn voldoende
hersteld van de ontsteking in haar heup. Daardoor mocht ze naar huis.
Altijd fijn om weer om in de vertrouwde omgeving te zijn.

Wilbert Kozijn (Lijsterbeslaan) is opnieuw geopereerd aan zijn been,
nadat de operatie van een tijdje geleden niet het gewenste resultaat had
opgeleverd. Nu moet hij eerst thuis een tijdje rust houden, daarna mag
hij langzaamaan gaan revalideren. We hopen en bidden dat Wilbert snel
mag herstellen, zodat hij ook z’n werk weer kan oppakken.

Marcel de Joode (Meerenburg) heeft in het ziekenhuis in Dordrecht een
stent gekregen. Dat was enigszins onverwacht, maar wel nodig. De
ingreep lijkt goed geslaagd, reden voor dankbaarheid.

Ad Blom (Achterweg) heeft in het ziekenhuis gelegen en heeft daar
verschillende onderzoeken gehad. Het is nu wachten op uitslagen en dat
is een spannende tijd. We leven mee met Ad, Helna en de kinderen en
kleinkinderen. Dat ook zij het in deze onzekere tijden van Hem mogen
verwachten.



Enkele gemeenteleden zijn bezig met behandelingen en kuren. Dat gaat
soms gepaard met veel ongemakken vanwege de bijwerkingen. We
bidden dat God de behandelingen van de artsen wil zegenen.

In memoriam
Op zondag 22 februari jl. overleed in de leeftijd van 92 jaar:

Frans Christiaan van Os

Hij woonde onder ons in Haaften. Op donderdag 26 februari heeft de
begrafenis plaatsgevonden op de begraafplaats aan de Peperstraat.
Daar is hij begraven bij zijn vrouw, Jo van Os-Verhoeks. Hij is in eigen
familiekring begraven. Aan het graf werd een moment van afscheid
gehouden, dat werd geleid door kerkelijk werker Rook Verkaik.

Frans werd geboren op 28 november 1933. Na zijn huwelijk met
Jo Verhoeks gingen ze in Haaften wonen. Ze kregen twee kinderen,
Christiaan en Sonja. Op 20 juli 2020 overleed zijn vrouw en bleef hij
alleen achter. Frans hield erg veel van zingen en vissen maar zijn
grootste hobby was het fietsen op zijn wielrenfiets. Duizenden kilometers
moet hij hebben gefietst in Nederland en Belgié. Tijdens een fietstocht
kwam het zeer ernstig ten val. Het was een dubbeltje op zijn kant. Na
een aantal operaties en een lange revalidatie is hij weer gaan fietsen. Tot
op hoge leeftijd heeft hij dat volgehouden.

Na dat ongeval is hij tot geloof gekomen. Op latere leeftijd heeft hij
belijdenis van het geloof afgelegd. Trouw bezocht hij de kerkdiensten en
de zanguurtjes, hij hield erg veel van zingen.

De laatste maanden ging zijn gezondheid zienderogen achteruit. Hij werd
enkele weken verzorgd in zorgcentrum “de Wittenberg” in Haaften. Maar
hij wilde naar zijn eigen huis terug, daar is hij overleden.

Aan het graf werd Psalm 23 gelezen over de Goede Herder. We hoorden
ook over de Genade die gratis en voor niets wordt geschonken door God.
We luisterden naar het lied “De Heer is mijn Herder’. De
Geloofsbelijdenis werd gelezen. We luisterden naar een van Frans
lievelingsliederen, “Het ruwhouten kruis”. Tot slot werd het “Onze Vader”
met elkaar gebeden.



Jarigen
De volgende gemeenteleden van 85 jaar of ouder zijn jarig in de

periode dat dit kerkblad verschijnt. Zo kunnen u en jij aan hen denken
en hen een felicitatie ter bemoediging sturen.

Datum Naam Leeftijd Adres

15-03 A.Pippel- van Willigen 91 Sluimerskamp
17-03 B. van der Meijden 92 Zworrelstraat
23-03 E.van Noord-van Arendonk 92 Achterweg

UIT DE GEMEENTE

Rond de diensten

We leven toe naar Goede Vrijdag en Pasen. Ook de kinderen van de
zondagsschool zijn daar volop mee bezig; ze volgen de weg die Jezus in
Jeruzalem aflegde. Elke zondag wordt bij terugkomst in de kerk kort
verteld waar het die ochtend op de zondagsschool over ging. Met stickers
op een groot bord laten ze zien op welke plaatsen Jezus in Jeruzalem is
geweest. Mooi om te zien hoe de kinderen en de leiding zo met elkaar
bezig zijn met het lijdensevangelie.

Stille Week

In de week voor Pasen, de zogeheten Stille Week houden we van
maandag tot en met donderdag weer korte samenkomsten rond het lijlden
en sterven van onze Heere Jezus Christus. Naast zang en gebed, staat
de lezing van het lijdensevangelie centraal. Ook is er stilte om het
gelezen Bijbelgedeelte te overdenken. ledereen is van harte welkom.
Aanvang steeds 19.30 uur.

Uiteraard is er op Goede Vrijdag (19.30 uur) een kerkdienst.

Biddag en biddagcollecte

Woensdag 11 maart is het Biddag (geweest). Met ’'s ochtends een
schooldienst in de school en ’s avonds (19.30 uur) in de kerk. Op biddag
dag staan we extra stil bij het belang van bidden, in het besef dat we bij
alles afhankelijk zijn van God en van Zijn zegen. God bestuurt de wereld,
hoe moeilijk dat soms ook is te begrijpen als we zien wat er allemaal
gebeurt.

We houden tijdens de dienst op Biddag de biddagcollecte. U kunt een
gift overmaken via de QR-code op het inlegvel dat via het vorige kerkblad
is verspreid. Maar u kunt ook handmatig een bedrag overmaken, via:
NL42 RABO 03280 00 531




ten name van CvK Herv. Gemeente Herwijnen, ovv Biddagcollecte.
Een contante gift geven kan ook. In de dienst woensdagavond, of via
bijvoorbeeld kerkelijk werker, bezoekdames, kerkenraadsleden.

Bij voorbaat hartelijk dank

Beroepingswerk

De laatste keer meldde de kerkenraad dat we de draad weer gingen
oppakken, nadat eerste voorzichtige contacten met een voorganger niet
hadden geleid tot vervolggesprekken.

We zijn momenteel in gesprek met een predikant en zijn vrouw. Over de
voortgang van die gesprekken kunnen we helaas niet veel meer zeggen.
Zodra er concreet iets gemeld kan worden, zullen we dat zeker doen.
Wel is het goed om vast iets te vertellen over de procedure die we gaan
volgen, mocht het binnenkort of later tot een beroep komen.

In tegenstelling tot voorgaande keren zullen de stemgerechtigde leden
van de gemeente dit keer stemmen over een beroep. De procedure is
dan als volgt:

e De kerkenraad besluit tot een zogeheten ‘voornemen van
beroep’. Daarbij maakt de kerkenraad bekend welke voorganger
ze willen gaan beroepen.

e De stemgerechtigde leden wordt vervolgens gevraagd tijdens
een stemmingsvergadering in te stemmen met het beroep.

e Als dat gebeurt, krijgt de gemeente zoals eerder al wél
gebruikelijk was een aantal dagen om bezwaar te maken tegen
de gevolgde procedure (niet tegen de persoon).

e Als er geen bezwaren komen, of als eventuele bezwaren worden
weggenomen, dan wordt het beroep officieel. Dan gaat ook de
periode van drie weken in waarbinnen de beroepen voorganger
moet beslissen.

De reden dat de gemeenteleden wordt gevraagd te stemmen, is dat we
minder dan 200 belijdende leden hebben (in het verleden waren dat er
meer). En dan schrijven de regels van de PKN voor dat er gestemd moet
worden.

Deze procedure is ook voor de kerkenraad nieuw. Dus zal het even
zoeken zijn naar de juiste volgorde van stemmen, preken, kennismaken
et cetera. Overigens gelden voor die volgorde geen vaste regels. Tegen
de tijd dat een beroep concreet wordt, komen we daar uiteraard nog op
terug.



VERANTWOORDING

Collecten

15 feb 1¢ collecte € 97,80 Kerk in actie
2¢ collecte € 92,60 Kerkrentmeesters
Uitg.collecte € 83,10 Pastoraat en prediking

19 feb (Avondlicht) Collecte € 64,95 Kerkrentmeesters

22 feb 1¢ collecte € 137,85 Mercy Ships
2¢ collecte € 126,00 Kerkrentmeesters
Uitg.collecte € 123,60 Onderhoudsfonds

1 mrt 1¢ collecte € 147,75 Woycliffe bijbelvertalers
28 collecte € 120,35 Kerkrentmeesters
Uitg.collecte € 136,00 Pastoraat en prediking

Ontvangen (via):
- Ouderling Lenard van Maaren: € 20,00 voor de kerk;
- Rianne de Fockert: € 20,00 voor het kerkblad;
- Kerkelijk werker Harry van der Veen €50,00, €30,00 voor de kerk
en €30,00 voor de biddagcollecte;
- Petra Vervoorn: € 20,00 voor de kerk;
- Diaken Jan-Willem Boogert: € 20,00 voor de bloemengroet;
- de bank kerkrentmeesters € 310,00 voor de collecten.
voor al deze giften heel hartelijk dank.

ACTIVITEITEN

Zanguurtje
Op D.V. zondag 22 maart (niet 15 maart, zoals eerder vermeld) zal

aansluitend aan de avonddienst weer een ‘zanguurtje’ worden
gehouden. Hebt u/heb jij liederen die uljij graag zingt? Laat het me dan
weten. Mail naar alexenmarleen@live.nl. Bellen of appen kan ook naar:
0623-718906. Of via de kerkapp. Alvast bedankt!

Met een hartelijke (zang)groet, Alex Ruitenburg

Paasqgroet Friedensstimme

Waar vindt de bevolking van Oekraine hoop in deze tijd? Waar vindt de
bevolking van Rusland hoop in deze tijd? De enige hoop die er is, is toch
de hoop die gevonden wordt in het Woord van God! In het Evangelie van
onze Heere Jezus Christus? Wat is het daarom nodig dat juist in deze
tijd een bemoediging door middel van post de bevolking van deze landen
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bereikt. En daarom is Friedensstimme dankbaar dat zij rond Pasen van
dit jaar opnieuw een Paasgroetactie kan organiseren. U hebt de
mogelijkheid om paassets naar deze landen te sturen. Een paasset is
een envelop, voorzien van een adresetiket van een evangelist in het
werkgebied met één kaart en twee traktaten over het Onze Vader.

Een envelop kan worden verzonden door te frankeren met 1 postzegel
Internationaal (€ 2,11). Dit is het tarief voor een envelop t/m 20 gram.
Bij het paasset ontvangt u tevens een handleiding voor de verzending.
Uw broeders en zusters zien uit naar post uit Nederland.

uitgedeeld na afloop van de kerkdiensten. Doet u

Dit wordt op eerste paasdag op zondag 5 april
‘ weer mee?

Friedensstimme

125 jaar GZB — Gods trouw wereldwijd

Al 125 jaar mag de GZB wereldwijd het Evangelie delen — gedragen door
Gods trouw. Dat wordt gevierd tijdens een bijzonder jubileumevent op
D.V. zaterdag 4 juli op landgoed Marienwaerdt in Beesd. Jong en oud
is van harte welkom.

Het programma:
11.00 uur Opening (met gasten uit Indonesié)

Hele dag:
-reis langs zeven zendingstenten met gasten uit
de wereldkerk.

-optreden van Trinity b
-indrukwekkende documentaires o
-debat met christelijke politici

-verkoopstands/foodtrucks/foto-
expositie/zendingskaravaan/ontmoeting

16.00 uur Jubileumviering (met bijdragen uit 7 regio’s wereldwijd)
18.30 uur: Sing-out (begeleid door muziekgroep Elin)

Ook wij zijn als gemeente aanwezig met een stand en vertegen-
woordigers van onze zendingscommissie en namens ons zendings-
echtpaar Herman en Anneloes.

DUS: Kom even langs en laten we dit samen VIEREN!!!
Info & aanmelden: gzb.nl/125jaar
(of via een lid van de zendingscommissie)



GZB - Jubileummagazine VUUR!

Geef VUUR! cadeau — aan JEZELF en
aan een ANDER!!

Ter ere van het 125-jarig jubileum brengt
de GZB een uniek magazine uit: VUUR!
Voor € 12,50 ontvang je een kleurrijk blad
van 128 pagina’s, vol verhalen uit Gods
wereldwijde kerk. Voor € 20,- ontvang je 2
exemplaren, zo kun je ook een ander laten
delen in het werk dat God wereldwijd doet.
Achter in de kerk liggen bestelformulieren
of informeer even bij een van de leden van
de zendingscommissie of iemand uit de
kerkenraad.

Bij dit kerkblad treft u een flyer van de GZB voor hun jubileummagazine
Vuur! U kunt deze bestellen via de opgavekaart op de flyer en deze af
te geven in het portaal van de kerk of door deze door de bus te doen bij
Wietske van Mourik (Achterweg 48) of bij A'da de Bruin (Achterweg 97).
Bestellen kan tot half april, betaling volgt later (via Tikkie of contant).
Zendingscommissie Hervormde Gemeente Herwijnen

AGENDA

Voor alle gemeenteberichten en overige gegevens uit het kerkblad, zie
ook de website van onze gemeente, www.hervormdherwijnen.nl

Zaterdag 28 mrt Ophaaldag spullen voor rommelmarkt
Zaterdag 11 apr Rommelmarkt

Zaterdag 4 juli GZB Jubileum event (Beesd)

Vrijdag 6 nov Online draai avond


http://www.hervormdherwijnen.nl/

Gedicht uit themadienst Verbinding - 8 maart jl.

Maak ons één bind ons samen door Uw liefde

Maak ons één om de eer van Uw naam

Maak ons één, één van hart, €én van geest en één in liefde
Maak ons één, dat de wereld Uw liefde zal zien.

Heer, U bent één: El Elohim

Als God de Vader, Zoon en Geest
U laat volmaakte eenheid zien
Die er altijd is geweest

Drieénig God, U maakt ons één
Als kerk die van vergeving leeft
U brengt ons samen, U alleen

Door de eenheid van de Geest

Maak ons rein, maak ons puur

Maak ons rein, heilig en rechtvaardig
Maak ons rein, maak ons puur

Maak ons één om de eer van Uw naam.

Niemand is minder, niemand meer
Wij zijn gegeven aan elkaar

Door Jezus Christus onze Heer
Die ons lief heeft en aanvaardt

Laat ons samen één zijn Heer, verenig uw kerk
Door de kracht van de liefde

Laat de wereld zien dat Jezus leeft, in ons werkt
Voor de glorie van Uw naam

Maak ons één, bind ons samen door Uw liefde
Maak ons één om de eer van Uw naam.

Maak ons één tot de dag dat U komt

Maak ons één in Uw naam!
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VAN DE REDACTIE

De kopij voor het volgende kerkblad dient
uiterlijk D.V. maandag 30 maart 2026
voor 16.00 uur ingeleverd te zijn bij:

email: kerkblad@nhkherwijnen.nl
Carolien Boogert
Rij- en Uitweg 16

Volgende inleverdata zijn:

20 april voor 3 weken
11 mei voor 3 weken
1 juni voor 3 weken
22 juni voor 3 weken
13 juli voor 7 weken
31 augustus voor 3 weken

Veel verbinding en verbondenheid op 1 foto
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KERKBLAD Verschijnt éénmaal per 3 weken

REDACTIELEDEN Carolien Boogert (kopij inleveren)
Rij- en Uitweg 16, 4171 CN Herwijnen
Telefoon 0418 — 84 2576
e-mail: kerkblad@nhkherwijnen.nl
Hetty van Arkel

KERKDIENST OP USB Van elke dienst is een opname op USB te
verkrijgen via de diaconie
diaconie@nhkherwijnen.nl

Wie wil bijdragen aan de collecten kan dat doen via:
+ Een gift tijdens de collecte in de kerk.

¢ Thuis sparen of meegeven aan iemand.

+ Een bedrag overmaken via de bank.

+ een gift overmaken via de KerkApp kan ook;
https://giving.donkeymobile.com/app.donkeymobile.pknherwijnen

Let op: Een individuele transactie (zonder gekocht saldo) kost 24 cent
per keer.

DIACONIE Bankrekeningnr. NL41 RABO 0373 7400 26
COLLEGE VAN Bankrekeningnr. NL10 INGB 0000 9509 25
KERKRENTMEESTERS Bankrekeningnr. NL42 RABO 0328 0005 31
PASTORAAT EN Bankrekeningnr. NL42 RABO 0373 7222 57
PREDIKING

ONDERHOUDSFONDS Bankrekeningnr. NL64 RABO 0373 7222 49
ADM. KERKBLAD Bankrekeningnr. NL82 RABO 0328 0246 43

KERKRADIO Bankrekeningnr. NL19 RABO 0373 7400 34
WEBSITE www.hervormdherwijnen.nl

APP (voor leden) Hervormd Herwijnen (via playstore/ appstore)
VERTROUWENSPERSONEN

Gijs Pippel: 06 12735431
gijsvertrouwenspersoon@hervormdherwijnen.nl

Hanny van der Meijden: 06 29606203
hannyvertrouwenspersoon@hervormdherwijnen.nl

Amanda de Bruin: 06 55323121
amandavertrouwenspersoon@hervormdherwijnen.nl

COLLECTEBONNEN Verkrijgbaar via een bestelformulier achterin
de kerk; € 0,70/€ 1,00
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